
PUZZELS

DE LITURGIE Zet een kruisje      door het vakje als er een onderdeel van de liturgie is geweest.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

vouwlijn

Kun jij ontdekken welke bijbeltekst hier staat?  
Ontcijfer iedere letter met behulp van het codeblok. 
Voorbeeld E6: rij E, kolom 6 = L.

Ik voel me vandaag:

fijne dingen: moeilijke dingen:

Voor wie en voor wat bidden en danken we? GEBED

Nieuwe Testament (= nieuwe verbond)

Jezus komt als baby naar deze wereld. Hij wordt  
geboren op dezelfde manier als ieder mens. Hij moet op 
tijd drinken en slapen. Soms moet Hij huilen. En net als 
alle andere baby’tjes heeft Hij een vader en moeder nodig om 
voor Hem te zorgen. Maar, Jezus is niet ‘zomaar’ een baby. 
Hij is Gods Zoon! Het is Gods grootheid dat Hij zo dicht bij ons 
leven wil komen. Dichterbij kan niet. God kruipt letterlijk in de 
huid van een mens om zo onder ons te leven. Het is een niet 
te begrijpen wonder dat Hij dit er voor over heeft. 

God stuurt Zijn enige Zoon naar de wereld toe om zo helemaal 
aan ons gelijk te worden (mens!) en zo ons leven goed te 
maken. De baby krijgt al een naam voordat Hij geboren is: 
Jezus. God redt! 

LEZEN

EEN BIJZONDERE BABY

1. Uit dit Bijbelboek komt  
het onderwerp van de preek:  ....................................................................................................................................................................................  hoofdstuk  ............................................................................

vers  .................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Volg de letters in het doolhof, van de profeet Jesaja 
naar de Heere Jezus als baby. Welke zin kom je tegen?
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Een bijzondere 
baby

oth 410 HEEL GEWOON  //  oth 403 EEN KONING IS GEBOREN  //  oth 404 EEUWENLANG GELEDEN  //  oth 405 ER IS EEN KINDEKE
OM THUIS TE ZINGEN: 
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Een Koning is geboren!  
Stel je eens voor dat jouw ouders de koning en konin-gin van Nederland zijn. Waar zou jij dan als baby ge-boren zijn? In een paleis of in een oud krotje? Als jouw ouders zó belangrijk waren, dan was jij dat natuurlijk ook. En dan zou je vast en zeker in een paleis wonen!

In Lukas 2:1-21 lees je over een heel bijzondere Koning. Hij is nog maar een kleine Baby, maar Hij is de meest bijzondere Baby die ooit geboren is. Hij is de Zoon van God. Toch woont Hij niet in een paleis en 
heeft Hij geen dure babykleertjes aan…

BIJ DE 
PREEK

Wat hiervoor gebeurde:  Zacharias krijgt tijdens zijn tempeldienst 
bezoek van de engel Gabriël. * Elizabet wordt zwanger. * De engel Gabriël 
bezoekt Maria. * Maria blijft drie maanden bij Elizabet. * Jozef en Maria 

moeten op reis naar Bethlehem.

1.  Kijk eens wat een 
mooie foto’s! Maar 
deze foto’s horen 
niet in het fotoboek 
van Jezus.  
Teken jij welke 
foto’s er wél bij de 
geboorte van Jezus 
horen? 

2.  Lees het bijbelgedeelte Luk-
as 2:1-16 eerst helemaal 
door. Daarna lees je één 
voor één de verzen uit de 
opdracht hiernaast. Vraag je 
na het lezen steeds af: is dit 
gewoon of is dit bijzonder? 
Zet een kruisje in dat vakje. 
Noteer daarna een woord 
uit het vers waardoor jij het 
gewoon of bijzonder vindt.

Lucas Gewoon Bijzonder Woord
Vers 3     ..........................................................................................

Vers 4     ..........................................................................................

Vers 5     ..........................................................................................

Vers 6     ..........................................................................................

Vers 7      ..........................................................................................

Vers 8     ..........................................................................................

Vers 9     ..........................................................................................

Vers 13     ..........................................................................................

Vers 15     ..........................................................................................

Vers 16     ..........................................................................................

3. Het verhaal over Jezus’ geboorte is erg bekend. Ieder jaar hoor je het thuis, op school en in de kerk. Nu ken je het 
wel… toch? Nou, misschien toch niet helemaal. Test je kennis maar eens met de vragen uit onderstaande test!

1a. De herders waren buiten, dus het was waarschijnlijk lente.
2c. We lezen er niets over in de Bijbel, dus we weten het niet (zeker).
3b. In onze bijbelvertalingen staat ‘zeggen’. In de originele tekst staat het 
woord ‘scanderen’. Dat is net zoiets als een peloton soldaten doet. Het is in elk 
geval niet hetzelfde als zingen.
4a. De herders kwamen waarschijnlijk nog diezelfde nacht op bezoek, maar ze 
kunnen ook overdag zijn gekomen, dat weten we niet.
5c. De wijzen kwamen pas maanden later op bezoek. Veertig dagen na de 
geboorte reisden Jozef en Maria namelijk nog met Jezus naar Jeruzalem. Dat 
zouden ze niet hebben gedaan als ze wisten over de plannen van Herodes.
6d. Veel mensen denken dat er drie wijzen waren, omdat ze drie cadeaus 
gaven: goud, wierook en mirre. Maar er staat nergens in de Bijbel hoeveel 
wijzen er precies op bezoek kwamen.

Antwoorden:


