
 
 

 

 

 

 

 

 

WELKOM 
Fijn dat jullie deze dienst thuis of in de kerk met ons mee willen beleven! 
In deze liturgie kun je lezen wat er in deze dienst zal gebeuren. Zing en 
luister je mee? 
 
VOOR DE DIENST 
De kerkdienst begint al in de consistorie. Dat is de ruimte in de kerk waar 
de kerkenraad (dominee, ouderling en diaken) voor de dienst samenkomt. 
De “ouderling van dienst” bidt daar. Als het tijd is, komen ze in de kerk. 
De ouderling van dienst gaat met de dominee naar de preekstoel, wenst 
hem Gods zegen en geeft hem daarmee de verantwoordelijkheid voor de 
dienst. 
 
STIL GEBED 
Iedereen bidt zachtjes, thuis of in de kerk, om een gezegende dienst, 
voor zichzelf, de dominee en de hele gemeente. 
 
VOTUM EN GROET 
Wij spreken uit van Wie we onze hulp verwachten. Daarna begroet de 
dominee de gemeente in de naam van God. 
 
 
ZINGEN 
We zingen: ……………………………………………………………................ 
 
DE WET 
De dominee leest de wet voor, daarin staat wat God van ons vraagt, hoe 
we Hem lief kunnen hebben en gehoorzamen. 
 
 
ZINGEN 
We zingen: ……………………………………………………………................ 
 
GEBED 
We bidden samen om de Heilige Geest nu we Gods Woord gaan horen. 
Waar bidt de dominee voor? 
 
- ……………………………………………………………................……………………………………………………… 
 
- ……………………………………………………………................……………………………………………………… 
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SCHRIFTLEZING 
Over wie gaat het in dit deel van de Bijbel? ………………………………  
Welk beroep had hij? …………………………………. 
In hoofdstuk 1 lezen we hoe hij hoort over Jeruzalem. Ook over en zijn verdriet, en 
hoe hij tot God bidt. 

In vers 1 van hoofdstuk 2 vertelt hij hoe hij altijd bij de koning komt. 

 Altijd blij 
 Soms chagrijnig 
 Heel vaak verdrietig 

 
De koning vraagt hem 

 ‘Wat is er gebeurd?’  
 ‘Waarom zie je er treurig uit, terwijl je niet ziek bent?’ 

Nehemia schrikt dan erg. De koning kan hem hiervoor laten doden. 

Nehemia zegt tegen de koning: 

 ‘De wijn is niet goed en ik kon geen andere vinden’  
 ‘Zou ik niet verdrietig zijn als de stad van mijn vaders in    puin ligt?’ 
 ‘Het gaat niet goed met mijn familie.’ 

 
De koning zegt hierop: (vs. 4) 

 ‘Hoe durf je dit tegen mij te zeggen?’ 
 ‘Wat zou jij graag willen?’ 

 
Wat doet Nehemia? (vs. 4) 

 Hij bidt tot de God van de hemel. 
 Hij bedankt de koning dat hij naar hem wil luisteren. 

Daarna geeft Nehemia de koning antwoord. 

 ‘Ik wil graag naar Jeruzalem om de stad te herstellen. 
 ‘Wilt u geld geven dat de inwoners van Jeruzalem de stad kunnen herstellen.’ 

 
Nehemia vraagt ook om 

 Brieven om de mensen te zeggen dat ze mij vrij door laten gaan en een brief om hout te 
krijgen. 

 Geld en eten voor onderweg 
 

Als Nehemia 3 dagen in Jeruzalem is gaat hij ’s nachts op pad om te kijken hoe het met de muren is. 

 Hij gaat alleen 
 Hij gaat met een paar andere mannen. 

 
Hij gaat door de Dalpoort, langs de Drakenfontein naar de Mestpoort. Dan gaat hij langs de 
Fonteinpoort en dan naar de vijver Siloam. Hij gaat door de beek en komt weer bij de Dalpoort 
terug. De muren zijn zo slecht dat hij er stukken af kan breken. Teken op de plattegrond waar 
Nehemia langs gaat op zijn rijdier. 

Later vraagt Nehemia aan de bestuurders van de stad of ze mee willen helpen om de muur weer op 
te  bouwen. Alle mensen lachen ons uit! 

 De bestuurders willen dat niet 
 De bestuurders gaan onmiddellijk plannen maken om te beginnen. 

 



 
 

 

 
ZINGEN 
We zingen: ……………………………………………………………................ 
 
COLLECTE 
Waarvoor is de collecte deze week? 
 
- ……………………………………………………………................……………………………………………………… 

 
PREEK 
We luisteren samen naar de preek. Het thema is: 
Eerst h . . . . . . vouwen, dan handen uit . .  m . . . . . 
 
 
VERWERKING 
 
 

 
 

 
 
 

De         God       van de                     Hij        
 
 
   zal            ons      doen                            en            
 
 
 
wij,          Zijn                                zullen      
 
 
                         en       gaan               bouwen        
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De dominee gaf de volgende vragen mee. Wil je er iets over onthouden, schrijf dat 
dan onder de vraag. 
Over welke vraag praat jij straks met papa of mama verder? 
 
 

1. Waarom eerst bidden en dan werken? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________ 
 
2. Waarom was Mary Stuart banger voor een gebed dan voor een leger? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________ 
 
3. Voor wie is de hemel vlakbij? 
___________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
4. Waar is God het meest dichtbij gekomen, en wat betekent dat voor ons bidden? 
___________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
 

 
ZINGEN 
We zingen: ……………………………………………………………................ 

 
DANKGEBED EN VOORBEDE 
Waar heeft de dominee voor gedankt, zijn er zieken die je deze week 
een kaartje kan sturen? 
 
- ……………………………………………………………................……………………………………………………… 

 
ZINGEN 
We zingen: ……………………………………………………………................ 

 
ZEGENBEDE 
De dominee geeft de zegen van God aan ons allemaal mee. 
 
 
 



 
 

 

 


